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Niet iets vrooms, maar iets feestelijks!
door Arie van der Stoep

Het was feest in de hemel! God had de hemel en de aarde gemaakt en al die andere mooie
dingen en nu was het feest. Op de dag die volgde op het scheppen ervan, ging Hij van die
dingen genieten. Want het was een succes, het was prachtig! (1)

Hoe ik weet dat God dit ging vieren? Nou, het staat er: ‘God heiligde die dag.’ (2)

Dit betekent niet: Hij maakte er een heel vrome dag van, waarop niets mocht, maar: Hij maakte er een
speciale dag van, eraan gewijd, om eens heerlijk te genieten van wat Hij tot stand had gebracht. (3) Hij
ging dat vieren! Hij ging genieten van zijn mens, die nu als zijn beeld op aarde rondliep en Hem
vertegenwoordigde in zijn schepping.

Feestroep

Want dat was geweldig! Nu kon de hele wereld zien wie God is. De hele wereld kon zijn liefde, zijn
kracht en zijn volmaaktheid bewonderen, door het zien van zijn vertegenwoordiger en door het
ervaren van diens leiding over zijn schepping. (4)

Dit was echt een feestdag voor God, helemaal bestemd, geheiligd, om die te vieren. Om op zijn gemak
te rusten en zich te verheugen. (5) Net zoals wij de zondag vieren, toch? Of niet?

En nog steeds is het feest in de hemel. Weet je hoe? Vandaag zijn het de engelen en andere bewoners
van de hemel, die de aanwezigheid, grootheid, liefde en kracht van God bejubelen. (6) Ze roepen: ‘Zoals
God is er niemand, zo helemaal God, zo volmaakt en één met zichzelf!" Oftewel: Heilig, heilig, heilig is
de Heer, God, de Almachtige. (7) Heel hun bewondering, hulde en eer voor Hem uiten ze in dat ene
woord 'heilig’.

Dit woord is dan ook niet een uitroep van vroomheid, maar het is een feestroep. Ze juichen God toe!
En God verheugt zich over zijn trouwe dienaren, die Hem zo toegenegen zijn.

Het bevattingsvermogen van de engelen
Als de engelen al zo juichen, wat moet het bij ons dan wel niet een feest zijn! Bij ons, die Gods redding
mochten ervaren. En die Hij heeft bestemd voor zé'n heerlijke toekomst, dat die zelfs boven het

bevattingsvermogen van de engelen uitgaat. (8)

Want ook wij die in Jezus geloven, zijn heilig! (9) Dat is: bestemd voor Hem en levend voor Hem! (10) En
diep met Hem verbonden. Door zijn toedoen!

Heilig zijn: niet iets vrooms, maar iets feestelijks! Heilig zijn is pas echt leven!

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 1:31a.
En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed!



(2) Genesis 2:3a.
En God zegende de zevende dag en heiligde die.

(3) Genesis 2:2-3.

Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag
van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop
gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

(4) Genesis 1:26.

Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee
en over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend
gedierte, dat op de aarde kruipt.

(5) Spreuken 8:30-31.

(De wijsheid, het Woord van God, Jezus, vertelt wat Hij deed, toen alles werd en was geschapen - lees
vanaf vers 27:) Toen was ik ... te allen tijde mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde
was met de mensenkinderen.

(6) Psalm 29:1-2.
... Geeft de Heer, gij hemelingen, geeft de Heer heerlijkheid en sterkte; geeft de Heer de heerlijkheid van zijn
naam, buigt u neer voor de Heer in heilige feestdos (= in feestkleding die een eer voor Hem is - AvdS).

(7) Jesaja 6:2-3.
Serafs (= een bepaalde groep engelen, die de heerlijkheid van God vertegenwoordigen - AvdS) stonden
boven Hem; ... En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de heerscharen, de ganse
aarde is van zijn heerlijkheid vol!

Openbaring 4:8.
En de vier dieren (= zinnebeeldige voorstellingen van de vier evangelién - AvdS) ... hadden dag noch
nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was en die is en die komt.

(8) 1 Petrus 1:12b.
... dingen, die u thans verkondigd zijn bij monde van hen die door de heilige Geest, ..., u het evangelie
hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.

9) Hebreeén 3:1.

Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping (= mensen die net als wij door de
verkondiging van het evangelie door God zijn geroepen om deel te hebben aan die heerlijke toekomst
- AvdS), richt uw oog op ... Jezus.

(10) 2 Korintiérs 5:15b.
En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem
(= voor Jezus - AvdS), die voor hen gestorven is en opgewekt.

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.




